
Herinner mij,
maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij,
in stralende zon, 
hoe ik was toen ik nog alles kon.

In het WZC Rustenborg te Wijnegem is op 1 maart 2026
in alle rust van ons heengegaan

Annie Claeys

weduwe van Fernand Verelst

geboren te Ramskapelle (bij-Nieuwpoort)
op 23 september 1941.

Woorden van troost:
Familie Claeys Annie
p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b - 2110 Wijnegem
Digitaal condoleren via www.peeraer-wijnegem.be

Dit melden u:

Jozef † en Monique † Deckers - Claeys,
	 kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
René en Marie-Jeanne † Vanherck - Claeys
	 en kinderen,
Zuster Geneviève † Claeys,
Michiel en Nicole Brysbaert - Claeys,
	 kinderen en kleinkinderen,
José en Paula † Broeckaert - Claeys, Andrea Wochnowski,
	 kinderen en kleinkinderen,

haar schoonbroers, schoonzussen, 
neven en nichten,

U wordt uitgenodigd op de afscheidsviering, 
met opstelling van de asurne, in de parochiekerk van 

O.-L.-Vrouw te Wijnegem, Wommelgemsteenweg 34-36, 
op zaterdag 7 maart 2026 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in 
de ontmoetingsruimte van voornoemde kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend bij de plechtigheid heeft de asverstrooiing plaats 
op de verspreidingsweide van de begraafplaats van Wijnegem. 

Een bijzondere dank aan alle medewerkers van 
het WZC Rustenborg voor de warme zorgen. 


